
De rattenvanger van Hamelen 
 

 

Met geketende blikken 

zaten  ze rond de tafel 

gevangen door hun mobieltjes 

woordeloos met  

vlugge vingertjes. 

 

Wat liepen ze toch 

vrolijk en uitgelaten 

vol spetters en geschreeuw 

de remmen los  

in de weide. 
 

 

8 april 2013 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



Schuilen 

 

 

De bruine beuk 

eeuweling 

siddert  

wazig  

mooi als nooit  

breed  

ongrijpbaar zacht. 

Er schuilen 

rusten als de vogels 

in de stilte van zijn ruisen 

intens opstijgend  

naar iets  

dat niet te vatten is 

in dat prille begin 

het zoveelste 

steeds nieuwe hoop  

verwachting, 

al groeien aan zijn voet  

zwammen van de dood. 

 

 
24 april 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De holle weg in bloei 

 

 

Het was er heerlijk 

vol witte sluiers 

net communiekantjes 

in hun witte kleedjes 

vol plooitjes 

net jonge bruiden 

betoverde  verwachting 

in het wit 

of weiden van mijn jeugd 

met bomen  

als oeverloze boeketten. 

Zo teer en lief 

zo vlekkeloos 

zo kan het alleen maar 

in de hemel zijn. 

Ik was er vandaag  

eventjes op bezoek. 

 
 

25 april  2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Proficiat 

 

 

In nevelen van verbondenheid  

zonder beelden of woorden 

was ze bij ons  

heel gewoon. 

Vandaag is het haar verjaardag. 

Proficiat moeder 

luister mee 

uit de verte  

naar ons lied.  
 

 

30 april 1903-1986-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tim 

 

 

In je nieuwe pak 

je haar vol bloesem 

en de ogen van je ouders 

en jouw ogen één 

dans je dartel en vermetel 

van vreugde 

als de lente vandaag 

op je communiefeest. 

Om nooit te vergeten.  
 

 

4 mei 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Een  kunstwerk 

 

 

Spontaan en speels 

met grote borstelstreken 

hevig  

groen en blauw  

en een stipje geel erbij 

spat 

het jonge leven 

schattig 

van de kleine Tuur 

onze lieve charming man. 
 

 

9 mei 2013 

  



Toon 

 

 

In het speelse licht van mei 

tussen seringen en gouden regen 

en de familie in het nieuw 

huppel je naar de communiebank 

voor de eerste maal 

blij 

stralend 

een sprong vooruit 

op de dag van ijsheilige Pancratius 

eeuwenlang de poort naar een tijd 

vol warmte. 

 

 
12 mei 2013 

 

  



Pinksteren 

 

 

Miljarden klanken 

geregen in duizenden talen 

bedraden mensen  

als  spinnenwebben. 

Demosthenes stak stenen in de mond 

om mooi te praten. 

Vermassen haalt het nieuws 

door zijn welsprekendheid. 

Mensen leerden spreken 

mensen verleren spreken. 

De apostelen werden uitgezonden 

naar ons 

onder vurige tongen 

met alle talen. 
 

 

19 mei 2013 

 

 

 

  



Zonder antwoord 

 

 

Vandaag zijn het de paardenbloemen 

wollige bolletjes 

die de weg verlichten. 

Ik blaas de broderieknopjes  

in de wind. 

Een  kleine jongen  

huppelend door de waterplassen 

nieuwsgierig 

wat een mevrouw bent U?   
 

 

20 mei 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De drones 

 

 

Ze vliegen  boven ons 

de nieuwe vogels.  

 

Geen ogen  

geen kleurenvacht 

onzichtbaar 

bestuurd in geheime kamers 

dodelijke efficiënt. 

 

De hemel  moet beven  

de wereld sidderen van angst 

voor de strijd  

van God en Lucifer  

in het menselijk brein. 

 

Onwezenlijk  

het gezang in de tuin. 

 
 

22 mei 2013 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elisabeth wedstrijd 

 

 

Luisteren 

naar het brabbelende kind 

op de arm van zijn moeder 

naar de duellerende jonge mensen 

op het concertpodium 

en de vogels in de tuin 

onzichtbaar in het hevige groen. 

 

De klanken dartelen 

vliegen op en neer 

overal naartoe 

en voorbij 

vol verwachting 

bevlogenheid 

voor hart en geest. 

 

Niet meer luisteren 

muziek worden. 

 
 

31 mei 2013  



Jasmijn 

 

 

De kleuren spatten 

het groen wiegt donker 

het licht prikt hel 

het is warm. 

 

Ik heb het koud  

ijs stroomt door mijn aders 

ik dool  

sleep mijn voeten door de madeliefjes. 

 

Overal  koude blikken 

en woorden zonder inhoud 

mooi verpakt 

met een bleek blauwe strik eromheen. 

 

Ik pluk jasmijn 

wat moet ik anders 

het geurt zo heerlijk 

zonder meer.  
 

 

12 juni 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lievertjes 

 

 

Liever wapperende haren 

liever geen cyberaanvallen 

liever Barcelona 

liever ijs 

liever Obama 

liever  een enkelband 

liever bloemen 

liever mooie schoenen 

liever dit 

of dat 

dan wat. 
    

 

14 juni 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reizen 

 

 

Marijke ging naar Dubai 

Florine naar de Middellandse zee  

en Lena naar Cambodja. 

 

Reizen met de wind 

onder wolken  

die verzinken in het groen 

naar wilde golven in de zoete gerst  

en sleepboten van vlierbloesems. 

 

Rustend  stappen 

tussen strak gelijnde laagstam 

met nummertjes als belletjes. 

Dromen naast een wit paard  

van prinsessen met gouden haren. 

 

Een aards paradijs  

gratis 

bij de deur. 

 
 

15 juni 2013 

  



Sisyphus 

 

 

Hollen  

druk druk  

en tijd voor niets 

dagen weken  

jaren. 

 

Plannen 

epo slikken 

racen 

dolen 

staccato. 

 

Dromen 

de berg op  

jagen  

almaar hoger 

zonder top. 

 

Aan de voet  

grazen vredig koeien  

en is de lucht 

zo helder 

vol zuurstof. 
 

                                                                         

16 juni 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zomerdroom 

 

 

De beemden plooien open 

als een theaterdecor 

voor feeërieke figuren in rode mantels 

opgeblazen zwevende paddenstoelen 

de ark van Noë 

en daarbij engelen  

gekleed door de Primitieven 

torens tot in de hemel 

en mensen in alle kleuren. 

Luisteren naar hun lied 

de verhalen  

ongeschreven 

bucolisch. 

Zingen en dansen in dat spektakel 

de armen breed open 

duizelen 

diep ademen 

en dan verder wandelen 

de droom voorbij. 

 

 
20 juni 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



De Tour de France 

 

 

De Tour de France, mijn helden 

Bartali en Coppi 

bergkoning Van Impe en natuurlijk Eddy 

geschiedenis. 

 

De Tour de France, alias de “Tour van Nerem” 

gereden door enthousiaste tieners 

op vakantie thuis 

met ritten door Haspengouwse velden. 

 

De Tour de France, drama  

de mooie Fabio Casartelli 

teer als een vogeltje langs de weg  

in het bloed.    (18-7-1995) 

 

De Tour de France, “Vive le vélo”  

Rob Goris met verloofde 

zo gelukkig op de set 

onbewust van het zwaard van Damocles. (5-7-2013) 

 

De Tour de France 2013, business 

rijdende reclameborden 

commentaren over merkenstrategie en wattages 

vertwijfeld hoofdschudden. 

 
 

5 juli 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regeringsmededeling 

 

 

Ik heb een hond 

zijn naam is Clovis 

een koning dus. 

Vandaag moet hij btw betalen en accijnzen 

is zijn dotatie ingeperkt. 

Hij wordt belaagd 

vernederd en verguisd.  

Waarom niet eenvoudig zeggen  

hij is geen koning  

hij is een hond 

een heel lieve nog wel. 
 

 

8 juli 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verlangen 

 

 

Jij, zoete nimf 

stijg op uit de diepte 

kus de visjes in het water 

en spreid wier om je hoofd. 

 

Jij, sterrenbeeld 

hoog in de hemel  

steek toverstokjes aan 

met volle schittering. 

 

Jij, godenkind 

duik in de honinggeurige lindeboom 

en strooi de bloesem 

in blonde pijpenkrullen. 

 

Jij, jij  

vlucht niet 

en sleep me mee  

naar jouw oorden. 

 
 

20 juli 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Een overvol  halfrond  

 

 

Opgeblonken  

de dames en heren 

gehaaide politici professioneel vlot  

justitie oud en onbeholpen 

in blauw en rood en donker rood 

militairen schuin van medailles 

veel mannen 

glimlachjes en grimlachjes 

tranen  

woorden van beleefde onverschilligheid 

en oppositie 

een halfrond van macht 

met moeilijk in te schatten draagkracht 

geen banken of multinationals 

de echte touwtjestrekkers 

een afgetreden koning 

oud een charmant 

en een nieuwe harlekijn 

Filip of Philippe. 
 

 

Brussel, 21 juli 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alter Homo 

 

 

Het bronzen beeld staart  

indringend 

en roept 

dwaas mens, wat zoek je.  

 

Ik werd geboren uit scheppingsdrift 

ik ben er  

alle dagen 

in het licht van de vensterbank. 

 

Ik volg je 

doorschouw je 

en alles om je heen 

ik ken je beter dan mezelf. 

 

Je moet toch weten  

wat niet kan  

en niet te kennen is.  

Doe lijk ik…stoïcijns. 

                                                          
 

29 juli 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De vier Ludo’s  
 

 

Vier Ludo’s 

van de jaren vijftig. 

 

Ze stonden midden het leven 

vrolijk en robuust 

steun voor hun geliefden 

bemind. 

 

Ludo één stierf plotseling 

Ludo twee fietste naar zijn dood 

Ludo drie vecht in de isoleerkamer 

Ludo vier, fragiele reus, dartelt verder. 

 

“Moira “ zeiden de Oude Grieken 

en sidderden… 

  
 

9 augustus 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Wolken 

 

 

Eventjes weg nu alles 

wolkenkijken 

schaapjes tellen  

klimmen lijk een vogel 

zoeken naar de stralen van God de Vader 

en landen in lichtheid en vreugde 

hemelse zaligheid.                                                        

                                                                                             

 
 15 augustus 2013                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Magda 

 

 

 Het was zo licht 

 zo zacht 

 zo alles 

 de dagen 

 de jaren 

 geen tijd. 

 

 Het was jij en ik 

 en wij 

 een. 

 

 Het is voorbij 

 het was 

 maar toch het is 

 ik stap naar jou 

 ik praat met jou 

 ik heb je lief. 

 

 
In  memoriam A. V.  

8 september 2013 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



Kathleen en Pieter 

 

 

Niets is beschreven, geschilderd en bezongen 

als de liefde  

en iedere dag worden woorden geregen 

klinkt een ander lied 

of staat ze vers geborsteld 

ergens op de wereld 

of bij de deur 

er is geen einde of geen begin. 

 

Vandaag is er de liefde 

vederlicht jong 

verwachting en hoop 

twee jonge mensen één, 

een schouwspel mooier 

dan woorden of klanken 

zuiver  

boven alles. 

 

De ogen van hun ouders lichten op 

van toen en nu 

intenser dan ooit 

hun ringen glinsteren. 

De kerkgewelven dromen 

bij dit verbond tussen twee mensen 

geheiligd door 

het sacrament van het huwelijk. 

 

We gooien confetti 

we strooien bloemen 

we zingen en springen  

we dansen en wensen 

we zijn vrolijk en gelukkig 

om het jonge paar 

met stralende ogen 

en vervlochte handen. 

 

 
14 september 2013  



Lisette  
 

 

Je wandelt plots te vlug 

mijn vriend. 

Ik neem je hand 

ik houd je vast 

ik huil 

Jij bent lieflijker dan ooit.  
 

 

19 september 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Morgen 

 

 

Misschien zingt de nachtegaal 

daar ergens dichtbij. 

Misschien bloeien chrysanten 

een zwier van paars. 

Misschien rukken golven  

mensen in de diepte. 

Misschien is er vreugde 

om een lieve blik. 

Misschien is de dag 

dezelfde als vandaag. 

Misschien is er alles 

en toch weer  niets. 

Misschien omarmen we het lot 

gelaten. 

 

 
7 oktober 2013. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kinderlijk 

 

 

Ik zou niet willen God zijn 

of het ultieme begin 

van wereld en planeten 

en alles wat er is. 

 

Ik zou niet weten hoe het doen 

iets maken uit het niets 

beweging en verandering 

tijdloos in de tijd.  

 

Ik zou niet kunnen bedenken 

hoe krachten moeten botsen 

en ook de mensen  

immer weer. 

 

En als ik toch eens God mocht zijn 

in wilde fantasieën 

schiep ik het aards paradijs 

zoals het in de bijbel staat.  

 

Ik zou wel stoppen bij de zondeval  

geen slangen van verleiding sturen  

en mens en dier  

in vrede laten leven. 

 

Ik ben maar een kind  

in mijn gedachten. 

 

 
8 oktober 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het is zoals het is 

   

                                                                               

Het was sleutelen aan wat is 

het lot beteugelen 

strijden 

doelen nastreven 

schreeuwen  

vooruit stormen 

galmen van kracht 

vreugdekreten 

het leven omhelzen. 

 

De tijd vergleed 

een nieuwe wereld stormde los 

anders 

de dingen  

de gedachten 

de mensen  

Waar zijn onze mensen 

en wij 

vervreemd. 

 

Nieuw 

de toekomst is nu 

Het is zoals het is 

machteloos meegaan 

in krachten en machten 

onbedwingbare wervelwinden 

in een chaos van zijn en worden 

en weggaan. 

Het licht is mooi vandaag. 

 

 
19 oktober 2013 

 

 

 

 

 

  



Woestijn 

 

 

Ze wonen in een rusthuis 

schimmen van eenzaamheid 

geraamtes van het verleden 

geklemd in hun zetel 

bij de koffiepauze. 

 

Ze staren tijdloos   

te samen en alleen 

wachtend op niets 

verslagen door het leven 

overgeleverd. 

 

De wereld raast 

onverbiddelijk  

alsof er geen pijn is 

geen smart 

geen eindigheid. 

 

Mijn hart krimpt 

mijn keel snoert toe.  

Ik vlucht uit de woestijn 

van doffe ogen 

en berusting. 

 
 

28 oktober 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 



Maineke 

 

 

We praatten nog zo gezellig 

bij een kopje koffie 

over Zulma en de kinderen 

over Ludo, die zo plotseling heenging 

over Guillaume 

ja veel over Guillaume 

Je wilde hem terug thuis 

in het smalle bedje naast jou 

met het speelse rosse katje.  

Je wilde koken 

en bezig zijn als altijd. 

Nu praten we over jou  

in de leegte van de kamer 

over je grootmoedigheid 

en warme hart 

we sturen je kusjes 

met tranen 

door de grijze wolken 

en wind- en regenvlagen 

lief Maineke. 

 

 
In memoriam Germaine Thijs 

30 oktober 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Atonaal 
 

 

Atonaal,  

up to date cool 

gesofisticeerd gefrustreerd 

urologie en psychiatrie 

geleerd of gefingeerd 

en zo maar door 

het houdt niet op 

kermis en komedie. 

Het leven als directeur 

met de zweep 

op de billen als het moet. 

Heerlijk schouwspel 

zinvol zinloos. 
 

 

3 november 2013 

  



11 november 

 

 

Kijken naar de gouden licht  

van de herfst 

en onzichtbare wolken  

van gifgas zien aandrijven over de velden. 

 

Kijken naar de meesjes, de duiven 

en de konijntjes  

en soldaten zien neerkwakken 

opstormend uit de loopgrachten. 

 

Kijken naar de kleurrijke bladeren 

die druppelen van de bomen 

en vlees en bloed zien 

verscheurdheid en wanhoop.  

 

Kijken naar een zwarte merel 

de eerste na de zomer op voederbank 

en zwarte sluiers zien 

over wenende vrouwen. 

 

De ogen sluiten 

niet meer kijken en zien 

en bidden  

om het niet uit te schreeuwen. 

 

  
11 november 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Een nieuw paradijs  
 

 

Op bevel van hogere machten 

staat hij te wachten 

aan de rand  

een engel met vlammende vleugels 

en een spuitje in de hand. 

 

Voor kinderen 

is er een lief klein engeltje 

je weet maar nooit 

wie aankomt 

aan de grote poort.  

 

De wereld  

alleen geslaagde en gezonde mensen 

een aards paradijs 

wacht af 

het komt nog wel. 
 

 

27 november 2013 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Waarom 
 

 

We mogen dood 

als we dat willen. 

 

Waarom mogen zij 

die willen leven 

niet naar ons komen 

met nieuwe moed. 

 

Waarom mogen  

zwart en bruin en geel 

ons uitgebluste wit 

niet opfleuren.  

 

Waarom eigenlijk 

wel niet.  
 

 

27 november 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2013 

 

Ik leef in een wereld 

die verguist wat vroeger verheerlijkt werd 

of erger nog 

zelfs niet meer weet wat toen verkondigd werd 

en ons vreugde bood en hoop. 

 

Ik zoek  mensen die ik liefhad 

tussen  jeugd 

onwetend van wat oorlog is  

lange werkdagen  

en wat hesp op boterhammen. 

 

Ik zie vereenzaming 

vale ogen geopereerd van kataract 

kinderen reizend tussen ontwrichte ouders 

en wilde decibels 

waarvoor pubers in verrukking gaan. 

 

Ik haat natuurdocumentaires 

omdat ik niet verdragen kan 

dat ongelooflijke schoonheid  

en onvoorstelbare rijkdom in gevaar zijn 

en zullen verdwijnen.. 

 

Ik moet machteloos toezien 

dat mensen als u en ik 

arm zijn 

ontheemd in tenten leven 

blij dat de drones niet neerdalen. 

 

Ik hoor langs alle kanten 

dat God niet bestaat 

dat ongeluk een schuldenaar heeft 

dat nu het begin is en het einde 

en wij centrum zijn. 

 

Ik leef in het jaar 2013. 

 

 
30 november 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 


